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Phoenixstraat 13 / hoek Parklaan         Gevelschildering 
 

De plek waar het sportcentrum van Kenamju staat is 
vernoemd naar de voormalige textielfabriek De 
Phoenix. In de straatnaam komt dat tot uitdrukking. 
Deze fabriek werd in 1834 opgericht voor het spinnen 
van garens en het vervaardigen van katoenen stoffen, 
maar meer nog om de grote werkloosheid in Haarlem te 
bestrijden. Al in 1846 ging de fabriek over naar de 
textielfabriek van Prévinaire en werd de Phoenix in 
1887 gesloten. Het later braakliggende terrein werd 
gebruikt voor kermissen, circussen en ander vermaak. 
Uiteindelijk raakte het bebouwd en vind je er nu het 
sportcentrum Kenamju. 
 
De naam Kenamju is afgeleid van KENnemer AMateur 
JUdoclub. Opgericht in 1948 door de Haarlemse 
tandarts Schutte en daarmee een van de eerste 
judoclubs in Nederland. In 1970 werd de club 
overgenomen door Cor van der Geest. Aan de 
Gedempte Oude Gracht heeft hij jarenlang zijn 
sportcentrum gehad totdat hij verhuisde naar de 
Phoenixstraat in de Gonnetbuurt. Hij beperkte zich 
allang niet meer alleen tot judo. In het sportcentrum 
kunnen wel zo’n twintig verschillende sporten worden 

beoefend.  
Bekende judoka’s in het bestaan van Kenamju zijn bijvoorbeeld: Henk Grol, Guillaume en Dex Elmont, Jenny 
en Jessica Gal en natuurlijk ook de zonen van Cor van der Geest: Dennis en Elco. Topper was het in 1998 
winnen van de Europese clubtitel van zowel het dames- als het herenteam. Een prestatie die daarvoor door 
geen enkele Europese club had gerealiseerd. 
 
Wanneer je tegenwoordig vanaf het Spaarne over de Parklaan langs de Phoenixstraat fietst of loopt kun je 
niet anders dan de enorme muurschildering zien op het grote pand van Kenamju. Deze werd in 2024 
aangebracht door de kunstenaar Olaf Smit. De familie Van der Geest 
had hem gevraagd de gevel van hun sportcentrum en fysiotherapie 
wat meer te laten spreken en dacht aan een muurschildering. Olaf 
heeft daarvoor een voorstelling gemaakt waarin heel veel van de 
activiteiten van Kenamju zijn weergegeven. Als je er de tijd voor 
neemt en rustig kijkt naar de schildering ook wel mural genoemd zie 
je langzamerhand steeds meer dingen zoals: 
 

De naam KENAMJU 
Een judopak 

De Japanse vlag die staat voor Oosterse vechtsporten 
Zwemmen 

Dumbells voor kracht en gewichtheffen 
De Lotusbloem die staat voor Yoga 

Een Bokshandschoen 
 
Met deze opvallende muurschildering heeft dit stukje Phoenixstraat hoek Parklaan een mooi visitekaartje 
gekregen voor sport en spel. 
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