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Jan Pieterszoon Coenlaan 2          Gevelornament KPN wijkcentrale 
 

Op een smalle strook land tussen de spoorlijn 
Haarlem-Beverwijk en aan de oostzijde het 
watertje De Delft ligt de woonwijk De Krim ook 
wel Het Eiland genoemd. In officiële stukken heet 
deze wijk Overdelft.  
Je kunt wel stellen dat de wijk in de volksmond 
haar naam De Krim heeft gekregen door haar 
geïsoleerde ligging zoals het in het oude Rusland  
beruchte gelijknamige verbanningsoord. De naam 
Het Eiland spreekt voor zich en wordt niet zoveel 
gebruikt. De Krim daarentegen des te meer. 
 
De wijk wordt zowel; aan de noord- als aan de 
zuidzijde door veel sportaccommodaties afge-
sloten zoals het Pim Mulier Sportpark, het 
Kennemer Sportcenter, het CIOS, de IJsbaan 
Haarlem en het Ibis Styles Hotel. Daartussen is het 
in deze groene en rustige wijk prettig wonen! 
 
Aangezien de wijk niet zoals het oude Haarlem op 
een zandrug ligt is men al in de 12de eeuw begon-
nen om de toenmalige hier gelegen moerassen te 
ontginnen voor landbouw en veeteelt. De grond 
werd daarbij doorsneden met natuurlijke beken 
en vaarten om het uit de duinen vloeiende water 
naar het oosten af te voeren. Tussen die watertjes 

lagen lappen grond die door de graaf werden uitgegeven aan leenheren. Zo ontstonden zogenaamde 
ambachtsheerlijkheden als Overveen en Tetterode en het latere Bloemendaal. De velden waren in de 17de en 
18de eeuw heel geschikt om textiel te bleken. In de 
19de eeuw gevolgd door weilanden en tuinderijen 
met hier en daar een buitenplaats. Toen de trein en 
tram er kwam ontwikkelde Bloemendaal zich tot een 
forenzenplaats. 
In 1927 annexeerde Haarlem veel gebied waartoe 
ook dit deel, de Krim, behoorde. In de dertiger jaren 
van de vorige eeuw werd er in hoog tempo een groot 
aantal huizen gebouwd. Na de WO II kwam ook in dit 
gebied de woningbouw goed op gang. Je vindt er 
laagbouw maar ook flats. 
 
Het gebouw waar dit kunstwerk boven de entree is 
geplaatst, is één van de oudere panden en dateert 
uit 1956. Het is een nutsgebouw van KPN Telecom. 
Een zogenaamde wijkcentrale van waaruit telefoon-
kabels hun weg vinden. Naast een wereldbol zitten twee figuren nadenkend voor zich uit te kijken. Het is niet 
zo maar je zou denken dat ze een mobieltje aan hun oor hebben. Op de (wereld)bol is een lichtvoetige figuur 
opgenomen. Waarschijnlijk Mercurius die voor communicatie zorgt. 
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