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Amsterdamse Poort

Waarom heet een Haarlemse poort: de Amsterdamse Poort?
Datisin eenver verleden ontstaan. Toen de poort in het midden
van de 149 eeuw onderdeel ging uitmaken van de Haarlemse
stadsmuur was hier het begin van de weg naar Amsterdam. Die
liep toen nog niet over de huidige Amsterdamse Vaart, maar via
Spaarnwoude met onderweg ook nog met een bootje over de
Liede. Niet iedereen ging in die naamgeving mee, want in het
begin werd de Amsterdamse Poort ook wel Spaarnwouderpoort
genoemd. Tenslotte begon hier ook de weg naar Spaarnwoude
en Amsterdam werd pas later veel belangrijker. Trouwens in
Amsterdam staat aan het vroegere begin van de weg naar
Haarlem: de Haarlemmerpoort; nog steeds te bewonderen.

Rondom de poort was tot in de vorige eeuw veel meer water
dan nu. Dat waren de oude vestinggrachten zoals de Ooster-
singel en Herensingel. De Amsterdamse Poort is bovendien de
enige poort die nog over is van de oorspronkelijke veertien
Haarlemse stadspoorten. De nog steeds indrukwekkende poort
is gebouwd bij de uitbreiding van de stad in de 14 eeuw toen
de Burgwal binnen de stadswallen werd opgenomen.

Het enorme metselwerk bestaat uit meerdere torentjes en
natuurlijk een brug over de vestinggracht. Zoals al geschreven

ziet het er nog steeds indrukwekkend uit. Dat was ook precies de bedoeling. Dat het gevaar van buiten werd

verwacht leidde ertoe dat juist aan die kant de poort er het
sterkst uitziet.

Metselaars hebben er erg hun best op gedaan en sommige van
hen hebben er zelfs merktekens op achtergelaten. In de muren is
met enige moeite een aantal van die tekens te ontdekken. Niet
heel opvallend. Je moet echt je best doen om ze te zien. Dat geldt
niet voor de wapenschilden van Haarlem en Qostenrijk en de
vuurslag (lijkt op een croissant) als symbool van het Habsburgse-
Bourgondische huis. Zij zijn te vinden in de rechter toren aan de
voorkant. De andere metseltekens zijn veel minder opvallend
wat juist ook de bedoeling was.

Als aan de noordkant van de poort gaat staan, aan de kant van
de Oostvest, kun je rechts van de toren met de gemetselde
wapenschilden op de volgende uitbouw een zogenaamd maal-
kruis zien van iets donkerder stenen. Het is een magisch teken
waarmee de metselaars hun creatie beschermden tegen allerlei
soorten onheil. Ook in de muur van de oude Bavo, en op de hoek
van de Frankestraat en de Gedempte Oude Gracht vind je zoiets
terug in het metselwerk. Allemaal bedoeld om onopgemerkt en
in alle stilte hun beschermende werk te doen.
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