
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Wilhelminastraat 51  -  Muziekinstituut – d.d.  20241025   -  MS    -  1  - 

 

Wilhelminastraat 51   Haarlems Muziekinstituut 
 

In de Wilhelminastraat staan grote deftige huizen. Een flinke 
tegenstelling tot de achterliggende wijk De Vijfhoek, waartoe 
ook de Wilhelminastraat behoort.  
 
De Vijfhoek was tot 1980 een achterstandswijk waarvan je 
ouders tegen je zeiden dat je die beter kon mijden. Nu is het 
door jarenlange inzet van de bewoners een van de mooiste 
buurtjes van Haarlem geworden. De wijk kreeg zijn naam 
door het pleintje met café de Vijfhoek waar vijf straatje 
vrijwel voor de deur samenkomen.  
In de eerste helft van de 19de eeuw ging het Haarlem enorm 
slecht. De stad liep leeg; er werd vrijwel niets verdiend. Werk 
was er nauwelijks en steuntrekkers in overvloed. De arbeiders 
in de Vijfhoek hadden met name hiervan te lijden. Huizen 
stonden leeg en het onderhoud en de belasting kon nauwe-
lijks worden betaald. Dat leidde tot veel sloop, vooral in het 
stadsgedeelte achter de Wilhelminastraat. Tussen deze straat 
en de Leidsevaart werd om de grote werkeloosheid te 
bestrijden een textielfabriek door de Engelsman Wilson 
neergezet. Deze fabriek heeft het niet gered en in de tweede 

helft van de 19de eeuw werd zij gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw met straatnamen vernoemd naar leden van het Koninklijk 
Huis.  
 

De westelijke stadsgracht werd in de 19de 
eeuw gedempt en op de plaats daarvan 
kwam de Wilhelminastraat. Het huis van 
het Haarlems Muziekinstituut dateert uit 
1884 toen die nieuwe wijk hier verrees. 
Het is een imponerende bouw die verwijst 
naar de tijd dat de economie gelukkig 
beter ging en Haarlem weer groeide. Men 
had weer vertrouwen in de toekomst. 
 
Een belangrijke bewoner van Wilhelmina-
straat 51 is de heer Nico Hoogerwerf ge-
weest. Tientallen jaren heeft hij hier zijn 
instituut voor muziekonderwijs gehad. 
Hiernaast staat een advertentie uit 1931 
waarin hij duidelijk maakt welke muziek-
instrumenten en nog meer kon worden 
gestudeerd. Het instituut is er niet meer, maar wel het prachtige marmeren 
bord naast de voordeur. Zelf kan ik mij nog herinneren dat hij na de sluiting van 
het instituut samen met zijn vrouw een grammofoonplatenwinkel had in de 
Haarlemse Paarlaarsteeg.  
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