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Kleine Houtstraat 109, kant Lange Hofstraat Girl with Balloon 
 

Wie het kleine niet eert, is het grote ……………. 
 
Deze uitdrukking is hier van toepassing op een kleine 
muurschildering in de Lange Hofstraat op het hoekhuis 
Kleine Houtstraat 109.  
Achter en boven een rij plantenpotten zie je op de 
muur een bekende afbeelding naar een van de graffiti-
ontwerpen van de bekende Britse kunstenaar Banksy: 
Girl with Balloon.  
Banksy begon met deze afbeelding op een muur van 
Waterloo Bridge in Londen. Afgebeeld is een jong 
meisje dat haar hand uitstrekt naar een rode hart-
vormige ballon die door de wind wordt meegevoerd. 
 
Na de eerste afbeelding dook Girl with Balloon op 
meerdere plaatsen in Londen op. Helaas zijn deze 
afbeeldingen allemaal weer verdwenen, maar het 
beeld is in de gedachten van mensen geprent en 
misschien wel Banksy’s bekendste afbeelding ge-
worden. Hij bracht met deze afbeelding de boodschap 
over dat er altijd nog hoop is. Met de vele variaties op 
dit kunstwerk doelde hij onder andere op de in 2014 
gaande burgeroorlog in Syrië.  
 

Hoewel de oorspronkelijke maker als Banksy bekend staat is dat niet zijn 
echte naam. Wel is bekend dat hij in 1973 in de stad Bristol is geboren. 
Veel van zijn kunstwerken hebben een relatie met de actualiteit. Het is zijn 
manier om er kritiek op te leveren. 
Een van die stunts waarmee hij veel publiciteit heeft behaald is dat een 
origineel exemplaar van Girl with Balloon meteen na de veilingverkoop in 
2018 met een bedrag van iets meer dan een miljoen op het moment dat 
de hamer naar beneden ging werd vernietigd. In de lijst had hij namelijk 
een shredder gebouwd waarmee het schilderij aan reepjes werd gesneden 
meteen nadat het was verkocht. Enige jaren later bracht de koper van het 
versnipperde schilderij dit opnieuw naar een veiling waar het de best 
verkochte Banksy aller tijden werd met een opbrengst van bijna 19 miljoen 
pond. 
 
De naam van dit smalle straatje verwijst naar de vele tuinen die hier 
vroeger zijn geweest. Het ligt in het kleine wijkje De Kamp. Dat deze wijk 
voorheen een groene wijk moet zijn geweest blijkt niet alleen uit de Lange 
Hofstraat, maar ook de straatnamen Groendalsteeg en Essenplein. In de 
eerste helft van de 20ste eeuw had de wijk geen goede naam. Daarna is er veel veranderd en gesloopt. 
Gelukkig zijn de smalle straatjes gebleven en heeft de Kamp zijn eigen onder-ons-karakter behouden. 
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