
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem  -  Essenstraat 24A  -  Abraham de Haas – d.d.  20240311   -  MS    -  1  - 

 

Essenstraat 24A           Abraham de Haas 
 

Het Essenhofje heeft wel hofje in haar naam, maar is 
eigenlijk geen echt hofje. De bekende hofjes in Haarlem 
werden gebouwd met de doelstelling om arme oude 
vrouwen onderdak te geven en verder zoveel mogelijk te 
helpen. Sommige rijke burgers gaven vroeger in hun 
testament aan wat er met de nalatenschap moest 
gebeuren. In een aantal gevallen moest daarvan een 
hofje worden gebouwd. Denk maar aan bijvoorbeeld het 
Brouwershof, Hofje van Loo, Teylers hof en Hofje van 
Staats. Vandaag de dag kent Haarlem nog ruim twintig 
van dergelijke hofjes. 
 
De voormalige achtertuin van het Hofje Guurt Burret aan 
de Kampervest werd in 1868 door het R.K. Armbestuur 
verkocht. De koper was het Fonds tot Ondersteuning van 
wijlen Abraham de Haas. Dit fonds liet op deze plek 
woningen rond een binnentuin bouwen. Deze woningen 
waren bedoeld voor verhuur en niet voor armlastige 
oudere Haarlemmers. Je kon dus niet spreken van een 
hofje al leek de bouw er wel veel op. 
De huizen waren specifiek bedoeld om arbeidersgezin-
nen een nette woning te geven. Twee jaar na de aankoop 
van het grootste deel van de tuin van het Guurt Burret 

hofje, begon de bouw van het Essenhofje.  
 
Het ontwerp is van de Haarlemse architect P. Kleiweg Dyserinck. Rond 2002 zijn alle privé tuintjes opgeheven 
en vervangen door een mooie grote gemeenschappelijke tuin welke van het hofje nog meer hofje maakt.  
Een aanduiding van de hofjesnaam, Essenhofje, is niet te vinden. Wel is in het oostelijke en het westelijke 
toegangspoortje met moeite een nadere aanduiding te vinden in de steen die de bovenkant van het poortje 
tegen inwateren afdekt. Daar zie de gebeitelde tekst: 
 

FONDS VAN WIJLEN ABRAHAM DE HAAS 

 
Het zou aardig zijn als deze tekst beter zichtbaar zou worden gemaakt. Daarmee komt de naam van de 
erflater ook beter aan het licht. Gelukkig is er nog een eerbetoon aan deze Abraham de Haas (1708-1792) in 
de vorm van een naar hem vernoemde straat/pleintje. Deze ligt heet noordelijk van de Essenhof opzij van de 
parkeergarage en heet sinds 1881: De Haasstraat. Dit pleintje was vroeger beplant met essen. Passend in een 
gebied dat heel lang een landelijke aard heeft gehad. Een es houdt daarbij van een vochtige standplaats en 
dat was hier zo vlakbij het Spaarne geen enkel probleem. Dat de Essenstraat en het Essenhofje verwijzen 
naar deze bomen is hiermee tevens duidelijk. 
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