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Grote Markt 2         Grote Vierschaar 

 
Het Haarlemse stadhuis is een gebouwencomplex waarin 
en waaraan heel veel interessants uit vroegere tijden is te 
zien. Deze beschrijving blijft beperkt tot de Grote Vier-
schaar aan de voorzijde van het gebouw aan de Grote 
Markt. 
 
Momenteel bevindt zich in dit deel het VVV-kantoor. Het 
VVV bestaat al heel lang, maar de Grote Vierschaar is nog 
veel ouder, namelijk uit de Middeleeuwen.  
Vierschaar is een aparte naam. De verklaring zou kunnen 
zijn dat nog langer geleden het gebruikelijk was dat er in 
de buitenlucht onder een linde (vanwege de bescherming 
van de godin Freya) recht werd gesproken. In een vierkant 
afgesloten door banken of touwen deden de rechters hun 
uitspraak. Wellicht komt daar de naam vierschaar 
vandaan.  
 
In dit deel van het stadhuis werd tot in de 19de eeuw het 
vonnis uitgesproken door schout en schepenen. over 
gedaagden. Opdat iedereen de uitspraak van de rechter 
kon horen was deze ruimte oorspronkelijk open.  
 

In de kamer erboven vond de berechting plaats en voor deze kamer was een houten uitbouw, het schavot, 
waar de straf meteen werd uitgevoerd. Iedereen kon vanaf de Grote Markt meekijken. De laatste doodstraf 
op deze plek vond in 1829 plaats. 
 
Op de Grote Vierschaar is in de top het wapen van Haarlem opge-
nomen. Vastgehouden door twee leeuwen zie je het zwaard, de vier 
sterren en het kruis. Oorspronkelijk bestond het wapen alleen uit de 
vier sterren. Als dank voor de hulp bij de verovering van Damiate 
tijdens de Middeleeuwse Kruistochten kreeg Haarlem voor zijn 
wapen het zwaard van keizer Frederik II en het kruis van de patriarch 
van Jeruzalem. Dit heet de wapenvermeerdering. 
De Latijnse wapenspreuk VICIT VIM VIRTUS staat onder het wapen en 
betekent: Moed heeft het geweld overwonnen. 
 

De godin Vrouwe Justitia onder het 
wapenschild is de personificatie van het 
recht dat hier werd gesproken. 
In haar rechterhand houdt zij het zwaard 
als symbool voor het vonnis. De weeg-
schaal in haar linkerhand staat voor de 
afweging van bewijzen en getuigenissen en 
de blinddoek die zij draagt staat voor 
rechtspraak zonder aanziens des persoons.  
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