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Koninginneweg 1               Leeuwen 

 
Zo rond 1900 is de Koninginnebuurt gebouwd. Vooral 
in die tijd een luxe uitbreiding van de sterk groeiende 
stad die in het midden van de 19de eeuw letterlijk uit 
haar jasje (de stadsmuren) barstte.  
 
Op deze plek bevonden zich in de 17de eeuw de zoge-
naamde ramen. Dit zijn stellages waarop het Haar-
lemse textiel na het wassen met strekken, rekken en 
drogen voor verdere productie gereed werd gemaakt. 
Deze industrie bevond zich daarvoor binnen de 
stadsmuren in de huidige Vijfhoek. Ook hier moest zij 
wijken voor de grote stadsbrand in 1576 en 
woningbouw waardoor ze naar de weilanden even bij 
de stadsmuur verhuisde. Er werd toen in 1610 zelfs 
speciaal voor de lakenwevers een nieuwe poort (de 
Raampoort) in de stadsmuur gemaakt en via de 
bijbehorende brug kon je de nieuwe ramen bereiken. 
Het oude gebruik van dit gebied kun je nog uit de 
naam van de om de hoek gelegen Lakenkopersstraat 
afleiden of anders van de Raamvest en Raamsingel.. 
 
Later vond je in het gebied veel bollenkwekers en 
bollenhandelaren zoals al vanaf de 18de eeuw de 

familie Van Eeden. De straat van de even verderop gelegen Van Eedenstraat is naar deze familie vernoemd. 
 
Het huis met de grimmig kijkende leeuwen in de gevel is 
blijkens de gevelstenen ANNO en 1908 in dat jaar 
gebouwd. Je ziet de twee leeuwen hoog aan het huis aan 
de linkerzijde. Zij houden een soort vaas vast waar je 
eigenlijk een familiewapen zou verwachten. Er staat 
echter niets op wat daarop wijst. 
 
Het huis heeft een prachtige entree beschermd tegen 

weer en wind in een 
soort portiek dat 
wordt ondersteund 
door een kolom. 
 
Voor zover is na te gaan heeft Dr. Kersbergen 
hier vele jaren zijn artsenpraktijk gehad. 
Later was hij directeur van het Elisabeth 
Gasthuis. Daarvoor kon je hier in 1898 zang-
onderwijs krijgen van dhr. Philippeau. 
Rond de Tweede Wereldoorlog had Muller & 
Van der Lande op de eerste verdieping haar 
kantoor voor verhuizingen en transporten. 
Vandaag de dag is het het woonadres van de 
professionele fotograaf Bavinc met prachtige 

foto’s op het internet. 
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