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Grote Markt 13      (1) Grand café Brinkmann 

 
Ja, De Grote Markt, volgens de Haarlemmers 
het mooiste plein van Europa. Of anderen dat 
ook vinden is de vraag, maar zeker is dat er 
bijzondere gebouwen zijn. Mooi om te 
bekijken vanaf een terras onder het genot 
van een drankje en luisterend naar het 
carillon van de Grote of Sint Bavo Kerk. Wie 
wil dat nou niet? 
 
De geschiedenis van Brinkmann in Haarlem 
begint in 1879 als de broers Heinrich en 
Joseph-Otto in de Grote Houtstraat 62 een 
café-restaurant beginnen. Dat werd een 
succes. Zodanig dat zij al na twee jaar, in 
1881, naar de Grote Markt 11 verhuisden 
waar zij het voormalige woonhuis van Willem 
Bilderdijk verbouwden tot een  café en 

restaurant. In 1887 overleed Heinrich en werd het bezit verdeeld. De jongere broer Bernard zette de zaak 
voort. Weer later ging hij een compagnonschap aan met een andere jongere broer die vanaf 1899 alleen 
verder ging. Inmiddels was ook het pand Grote Markt 9 aangekocht.  

 
Naast het toenmalige Brinkmann op Grote Markt 9 en 11 bevond zich de burgersociëteit De Kroon op 
nummer 13. Na opheffing hiervan kwam er in 1902 een nieuw enorm pand in Hollandse Neorenaissance stijl, 
met de ogen half dichtgeknepen, lijkend op de stijl van de tegenover liggende Vleeshal. In De Kroon werden 
toneel en muziekuitvoeringen gegeven. Brinkmann profiteerde hiervan en wist uiteindelijk in 1907 De Kroon 
over te nemen. Even later liet hij op nummer 15 zelfs een bioscoop bouwen; het latere Rembrandt Theater.  
 
Het bedrijf was in de jaren dertig uitgegroeid tot een 
waar horeca imperium. Een groot gedeelte van de 
noordwand aan de Grote Markt was Brinkmann. 
 
Vandaag de dag is alleen Grote Markt 13 nog over. De 
grandeur van toen is voor een deel verdwenen. De gevel 
straalt dat echter nog altijd uit met vele sierstukken 
langs de ramen en op de trapgevel. Teveel om te tellen. 
Opvallend is het grote bord met de naam ANNO DE 
KROON 1902 en centraal in de prachtige trapgevel een 
gevelsteen met leeuw met daarboven een steen met het 
wapen van Haarlem getooid met baldakijn en een grote 
kroon. Deze laatste afbeelding is natuurlijk in de naam 
terug te vinden.  
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