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Kleine Houtstraat 17   Goedkoope Nikkelwinkel 
 
 
Eind 19e eeuw was het gebruik van 
nikkelen tafelservies en bestek in 
trek bij de minder gefortuneerden. 
Het werd daarom ook wel nieuw-
zilver of armeluiszilver genoemd.  
De winkel, die in 1893 op nr. 12 was 
geopend, verhuist in 1899 naar nr. 
17. Men verkoopt er o.a. 
nikkelen lepels, vorken, bouilloirs, 
koffiekannen, theepotten, melk-
kannen en suikerpotten. In 1907 
wordt de muur tussen nr. 17 en 19 
doorgebroken en vormen de beide 
panden samen het winkelbedrijf. 
 

 
In 1920 koopt J. Kort de panden voor hun 
ijzerwarenbedrijf. Zij blijven daar tot eind 
jaren vijftig, terwijl na WO II Kl. Houtstraat 
19 wordt afgestoten. Lange tijd wordt de 
winkel als opslag van automaterialen 
gebruikt. Als in 1996 Kinki Kappers erin 
trekken, verschijnt de reclametekst op de 
pui. Omdat er vanaf de begintijd van de 
nikkelwinkel geen aanwijzingen of 
afbeeldingen te vinden zijn waarop de 
plank is te zien, is het een mysterie waar 
die plank ineens vandaan is gekomen. 
 

 
De wijze waarop de plank op het 
opgaande deel van de puilijst is 
geschroefd, strookt niet met de 
gebruikelijke toepassingswijze uit de 
vermoedleijke ontstaansperiode. Het 
vermoeden is dat de plank ooit de winkel 
op nr. 12 heeft gesierd, maar na verhuizing 
naar de overkant niet is gebruikt. 
Ten tijde van de opvolgende gebruikers 
moet de tekstplank toch ergens hebben 
gelegen. Tot nog toe is het niet mogelijk 
gebleken om uit te vinden wanneer, waar 
en door wie deze is ontdekt. 
Een mooie herinnering, aan de nering die er ruim 100 jaar geleden werd gedreven, is het wel. 
 
 
 
Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: homepage, zien, gevelstenen, archief (links onder) 


