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Cornelis van Noordestraat 15       Sprookjes 

 
In de Slachthuisbuurt vind je in de Cornelis van Noorde-
straat 15 het huidige kinderdagverblijf en naschoolse 
opvang: Het Hannie Schaft Centrum.  
 
Het centrum is gevestigd in de voormalige bewaar/-
kleuterschool voor voorbereidend onderwijs. Deze school 
werd in 1929 gebouwd door het Bureau Openbare Werken 
van de Gemeente Haarlem. Bij het ontwerp werd er onder 
andere voor gezorgd dat de speelplaats op het zonnige 
zuiden ligt. De komst van de school was zeer welkom bij de 
grote gezinnen in de buurt. Men noemde het: een 
miniatuurschool voor voorbereidend onderwijs. Qua 
bouwstijl en inrichting vond men de school zeer aan-
sprekend, een staaltje van fijne bouwkunst.  
 
Door de bekende Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen 
(1897 – 1979) werden in de overdekte toegang aan de 
Cornelis van Noordestraat 15 op kinderhoogte een drietal 
reliëfs aangebracht. De beeldhouwer had hierbij terecht in 
gedachten dat de reliëfs hierdoor beter de aandacht van de 
kinderen zou trekken en dat ze zich daardoor beter thuis 
zouden gaan voelen. De voorstellingen werden gehakt in 
hardsteen en niet van kleuren voorzien.  
 

In de loop der jaren werden ze bij het regelmatig wit schilderen van 
de muren steeds meegeschilderd en vielen ze daardoor nauwelijks 
meer op. Door de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) 
is dit in 2016 opgepakt en zijn de gevelstenen uiteindelijk van een 
bijpassend kleurtje voorzien, waardoor de voorstellingen veel meer 
zijn gaan leven en nu ook juist wel opvallen en nu wel de aandacht 
van de kinderen trekken. 
De restaurator Myrthe Smith kreeg op advies van de SGVH de 
opdracht om deze werkzaamheden te gaan uitvoeren. Het heeft wat 
voeten in de aarde gehad maar uiteindelijk is het naar ieders goedkeuring uitgevoerd. 
 
 

Op ieder reliëf staat een bekend 
sprookje afgebeeld. De kunstenaar koos voor Doornroosje, De Gelaarsde Kat en Roodkapje en de Boze Wolf 
 
De beleving bij het bekijken van de eerder witgeschilderde stenen en die van na het polychromeren is totaal 
anders. Vergelijk maar eens de foto’s met de afbeelding van Doornroosje. 
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